
Sint Baar da war vrugger de petroenhelige vanne koolputters.  Da war 
toeoen ne congéédaag vur allemaan diè oppe put werkde.  De wièk 
terveure woort ter wel oppe charbonaach gewed onner de boaze dat zé 
be hun tij de mietste kool zoon make.  ‘t Werkvolk vanne tij dij 
gewonne haan dij krege ne priem vanne put en daner, dij meschien 
iève herd gewerkt haan mer iets mier tegeslaag gehad haan dij krege 
niks.  Op dij menier kunder wel goed ne daag congéé giève asder och 
de wièk terveure kapot hét motte werke.  Toen ich ne de legere school 
gonk war da zelfs ne vrije daag inne school omda de mietste van os 
voaders oppe put werkden.  Sint Baar da viel oppe vierde december en 
da es altêêt dezelfde daag vanne wièk as kersemes enne nievejoar.  
Ter warre zelfs plakke moe sinnerkloas de vierde en nie de zesde 
december kwamp omda hunne pa daan oog tuis war.  Loater hemme 
ze Sint Baar oog nog petroenhelige gemakt van aner gevoarleke 
beroepe zoeas de manne vanne brandweer enzoe, mer de pompiers 
zen in Heusde pas begost rond 1955, da warre têêt vanne ierste 
kolekriezis en begoste ze al te  klappe vanne putten touw te doen.  Ha 
Sint Baar meschien schrik da ze zonner werk zo valle azze de putte 
allemoal touw zoon doen en hit ze doaveur ter gouw nen anere grop bè 
gepakt? 

 
Sint Barbara dat was vroeger de 
patroonheilige van de mijnwerkers. 
Dat was toen een vrije dag voor 
iedereen die op de kolenmijn werkte. 
De week voordien werd er op de 
charbonnage een weddingschap 
aangegaan onder de bazen dat ze met 
hun kolengang de meeste kolen 
zouden maken (de hoogste productie 
zouden hebben).  Het werkvolk van de 
kolengang die gewonnen had, die 

kregen een premie van de kolenmijn en de anderen, die misschien even 
hard gewerkt hadden maar iets meer tegenslag hadden, die kregen 
niets.  Op die manier kan je goed een vrije dag geven als ge u de week 
voordien kapot moet werken.  Toen ik naar de lagere school ging was 
dat zelfs een vrije dag in de school omdat de meeste van onze vaders 
in de kolenmijn werkten.  Sint Barbara dat viel op de vierde december 
en dat is altijd dezelfde dag van de week als Kerstmis en nieuwjaar.  Er 



waren zelfs plaatsen waar Sint Nikolaas de vierde en niet de zesde 
december kwam omdat hun pa dan ook thuis was.  Later hebben ze 
Sint Barbara ook nog patroonheilige gemaakt van andere gevaarlijke 
beroepen zoals de mannen van brandweer en zo, maar de pompiers 
zijn in Heusden pas begonnen rond 1955, dat was de tijd van de eerste 
kolencrisis en begonnen ze al te spreken van de kolenmijnen toe te 
doen.  Had Sint Barbara misschien schrik dat ze zonder werk zou vallen 
als ze de kolenmijnen allemaal zouden sluiten en heeft ze daarom er 
vlug een andere groep bij genomen? 
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